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Beste leden, vrienden en wie ook maar verbonden is
met het confessionele gedachtegoed in de Protestantse
Kerk in Nederland.

Graag nodigen we u uit voor de

JAARVERGADERING EN CONFERENTIE

in de Schakel te Nijkerk op dinsdag 9 mei 2023. Uiteraard
nodigen we hier ook weer de studenten aan de
theologische universiteit uit. Het is steeds een
inspirerend gebeuren.

Deze keer bezinnen we ons op onze basis: wie zijn wij als
Confessionele Beweging? Wat kunnen we vandaag, in
2023, betekenen voor de Protestantse Kerk in
Nederland? Hebben wij ten aanzien van het
ontluisterende proces van secularisatie en tal van andere
eigentijdse levensvragen, iets wezenlijks te zeggen?
Kunnen we daarin de landelijke kerk van dienst zijn?

We bezinnen ons op onze missie in de 21e eeuw. Wat zijn
de fronten waarmee we in gesprek moeten gaan? En
kunnen we van daaruit ook lijnen trekken naar nieuwe
generaties?

Hoofdthema is: WIE ZIJN WIJ?

Jonge theologen als Regine Achterhuis en Yorick
Breemes leiden samen met Wim de Bruin de conferentie
in. Daarna is het aan ons, deelnemers, om daarover door
te denken en zo nieuwe mogelijkheden zichtbaar te
maken.

De conferentie vindt op dinsdag 9 mei’s middags plaats,
vanaf 13.30 uur. U kunt zich bij mij, Wim van der Hoeven,
opgeven: secretaris@confessionelebeweging.nl. U kunt
van tevoren mee lunchen, geeft u dat wel aan, en na
afloop kunt u deelnemen aan het diner.

Graag ontmoeten we u op die dinsdag 9 mei in Nijkerk!

Namens het hoofdbestuur
Ds. Wim van der Hoeven, secretaris
secretaris@confessionelebeweging.nl

Het Hoofdbestuur van de Confessionele Beweging wenst u Goede Paasdagen

Wim Kraaijeveld erelid van de Confessionele Beweging

20 en 10 jaar.

Waard.

Bij besluit van het Hoofdbestuur van de Confessionele Beweging is de heer Wim
Kraaijeveld (Zierikzee) benoemd tot erelid.

Wim is meer dan 50 jaar lid van de vereniging en heeft zowel in Zuid-Holland als
in Zeeland bestuursfuncties vervuld, gedurende een periode van respectievelijk

Tijdens een (voorbedachte) bestuursvergadering van de afdeling Zeeland is aan
Wim op 19 december de oorkonde overhandigd door hoofdbestuurslid Ad de

Aardige bijkomstigheid is dat Wim en Ad beide hun roots hebben in Sliedrecht.
Na zijn vertrek uit Sliedrecht is Wim door Ad opgevolgd als voorzitter van de
plaatselijke CIV/YMCA.

Wij feliciteren Wim van harte met deze waardering voor zijn activiteiten voor de
Confessionele Beweging (...Vereniging).



25 jaar verder — terugkijken op een weg met God als predikant
door ds. Arend-Wim Estié, tweede secretaris hoofdbestuur Confessionele Beweging

Afgelopen jaar mocht ik mijn 25-jarig ambtsjubileum
gedenken als predikant. Een jaar dat ik gebruikt heb om
ook af en toe stil te staan bij wat er allemaal veranderd
is door de jaren heen. Ik loop een paar punten langs die
mij bijzonder zijn opgevallen.

Betrokkenheid in de kerk

Eind 1997 begon ik als predikant van de Gereformeerde
Kerk van Emmer-Compascuum. Ik kwam in een kleine
gemeente die ontstaan was uit een fusie van twee nog
kleinere gemeenten. Met 310 zielen onderhield men een
fulltime dominee. Van deze groep waren 200 trouw
kerkganger en voelden zich betrokken bij de activiteiten.
Elke zondag hielden wij twee erediensten, waarin de
avonddienst werd bezocht door ongeveer 30
gemeenteleden. In de regio waar ik werkte (classis
Emmen) ruilde ik met collega’s de namiddagdiensten en
kwam zo op veel plaatsen in de provincie Drenthe met
veelal kleine gemeenten. Er was veel meeleven tussen
collega’s en gemeenten. Niet dat toen alles goed verliep.
Ook toen waren er gemeenten die een wankel en
onzeker bestaan kenden. Predikantsvacatures werden
deeltijdplekken. Emeriti namen waar in heel kleine
gemeenten. De ambten in de kerkenraden lieten zich nog
redelijk bemensen, maar ook toen was het soms
‘trekken” om in het ambt te komen.

Dit beeld van eind jaren ’90 veranderde snel.
Voormalig gereformeerde kerken konden zich eerst
financieel behoorlijk staande houden door grote
offervaardigheid, maar sinds de kerkfusie waaruit de
Protestantse Kerk ontstond, zakte de betrokkenheid snel
in. Het kwam niet door die fusie, maar in sommige delen

van het land had de fusie wel onrust gegeven met soms
kerkscheuringen. Helaas moest ik die ook meemaken in
2005 in de Gereformeerde kerk van Urk. Sinds de jaren
’10 merk ik dat predikantsplaatsen steeds duurder
geworden zijn en dat het beeld van een predikant als
zware financiéle last sterker wordt. Gemeenten die
eerder grote offers brachten om het op te brengen,
berusten daar meer in en trekken noodzakelijk financiéle
grenzen. Dat hierdoor de inzet van de predikant
verandert, is niet zo vreemd. Er is een stuk verzakelijking
gekomen. De predikant werd meer een functionaris en
minder een ambtsdrager.

Een veranderende wereld

De veranderingen in het werk en in de zienswijze van
mijn eigen ‘rol’ als predikant zijn ook wel gekomen door
de grote veranderingen in de wereld om ons heen. Toen
ik in 1997 begon had ik natuurlijk wel een goed gevulde
bibliotheek, maar het digitale werken kreeg een vlucht.
Op mijn computer had ik allerlei programma’s staan die
het bestuderen van de Bijbel een stuk efficiénter
maakten en die mij hielpen in het samenstellen van de
zondagse liturgie. Mijn eerste internetaansluiting kreeg
ik in 2000.

Wat nu vanzelfsprekend is, het gebruik van sociale
media en het voeden van onze beeldcultuur, was toen
voor mij ver uit zicht. Elke maand probeerde je boeken
te lezen en bij te blijven in de aangeboden theologische
lectuur. Nu zie je weinig nieuw en boeiend aanbod meer.
Er is een andere cultuur ontstaan, waarin ruimte is voor
nieuwe inzichten over het accepteren van
‘andersgeaardheid’ of over de invloed van de ‘groene
theologie’ die dieper in de gelovigen is geland dan wij
maar voorstellen kunnen. Er is veel onzekerheid
gekomen en de ‘zekerheden’ die we proberen aan te
bieden, worden niet meer zomaar aanvaard. Kinderen en
jongeren vinden in de kerk minder aansluiting, ondanks
allerlei mooie programma’s die door de jaren heen
werden aangeboden, ondanks de ruimte die
kerkenraden geven om ze te bereiken. De middelen om
mensen laagdrempelig te bereiken zijn ruim
voorhanden. Veel gemeenten hebben appgroepen of
een kerkapp. En toch is het bereiken van veel generaties
ingewikkelder geworden. Mensen laten zich in deze tijd
niet zomaar binden aan kerken, instituties en
verenigingen. Men ervaart de tijd als ‘druk’ en ‘vol’. De
individualisering is op veel plaatsen steeds verder
gegaan. Dat geldt ook voor de verwereldlijking van
opvattingen binnen de kerk.

De toekomst in

In de gesprekken met de beroepingscommissie van de
Gereformeerde Kerk te Voorthuizen, de gemeente waar
ik nu aan verbonden ben, kwam de vraag naar boven:



Wie wil jij over 5 of over 10 jaar zijn als predikant van
deze gemeente? Een boeiende vraag. Als confessioneel
gelovige wilde ik mij vasthouden aan bepaalde principes,
maar die zijn in de loop van de jaren meer tot de kern
van het geloof gekomen, in plaats van gericht op
gewoonten, gedragingen en opvattingen. Ik kwam in een
gemeente terecht die kort ervoor het besluit had
genomen om huwelijken ‘anders dan die van man en
vrouw’ te zegenen. Een paar jaar ervoor was het Heilig
Avondmaal opengesteld voor doopleden. Het nieuwe
Liedboek was al in gebruik. De gemeente wilde
ruimhartig omgaan met andersdenkenden. Hoe kan ik
dat volbrengen als predikant in deze tijd? Zo wil ik ook in
deze gemeente mijzelf ontdekken als predikant die
toekomstgericht is en niet vast blijft houden aan mijn
eigen gelijk.

In mijn eerste gemeente was er een oude, wijze, zeer
gelovige vrouw die in elk moeilijk vraagstuk — waar men
soms hard posities kon innemen — een mooi inzicht gaf
en een inspirerende geloofshouding: niet ‘wat ik vind’
moet voorop staan, maar altijd ‘hebben wij God de
ruimte gegeven’ in deze vraagstukken. Het was voor mij
een belangrijk inzicht waarin ik mocht leren kijken naar

het werk van Gods Geest die zich aan ieder van ons op
een andere manier kan openbaren. Dat geldt voor
inzichten die je hebt, maar ook passend bij jouw
persoonlijkheid en talent. Ik denk dan aan het begin van
de Brief aan de Hebreeén (1: 1-2) waarin Gods Woord
het inzicht geeft dat God op veel manieren en via veel
wegen tot de gelovigen wil komen. En blijkbaar werkt Hij
ook in deze tijd zo.

Dat neemt niet weg dat mijn geloofsbasis nog steeds

stoelt op Schrift en belijdenis en dat het offer van Jezus
Christus aan het kruis van Golgotha en Zijn opstanding
uit de dood kern blijft van de boodschap die ik namens
Hem in deze tijd aan de Kerk mag brengen. Met
gezondheid, levenskracht, zegen en de kracht van de
Heilige Geest zal de Heer van de Kerk dat doen lukken.
Zegt het belijden over Christus ook iets over de kerk en
hoe we kerk zijn? Of zijn we hier ‘sprakeloos’?
De Confessionele Beweging is vanouds een voluit
‘kerkelijke beweging’. Kunnen er - vanuit de kern-
gedachte dat de kerk van Christus is - lijnen worden
getrokken die ons helpen ons te verhouden tot het idee
van een ‘vloeibare kerk’? Zijn er grenzen aan de kerk, of
is dit voor ons een prachtige kans en uitdaging?

Over de Confessionele Beweging

Gods toewending

Als je mij vraagt wat is het karakteristieke van
confessioneel geloven, dan zou ik wijzen op het
bijzondere, dat de grote God zich toewendt tot een
eenvoudig mens. Daarbij valt op, dat ik God het initiatief
zie nemen. Hij begint zijn schepping, die hij liefheeft en
daarom zijn Zoon zendt.

Dit weten we omdat dit bekend geworden is via de Bijbel.

Open Bijbel

Daarom begint confessioneel geloven bij het openen van
de Bijbel. En daar speelt nog iets: je huis en je auto kun
je zo openmaken, als je de sleutels bij de hand hebt.

De Bijbel gaat niet zomaar open, daar heb je de Heilige
Geest voor nodig als sleutel, die je luistervaardig maakt.
Zodat je niet meteen met je eigen gedachten en
vooroordelen je min of meer afsluit.

Wat willen we?

We willen dienstbaar zijn aan de kerk en aan de
samenleving.

Bij de kerk denken we allereerst aan de Protestantse
Kerk in Nederland. Bij de samenleving denken we vooral
aan de Nederlandse samenleving, ook al vergeten we
andere landen niet als daar aanleiding voor is.

Het gaat om bezinning en bezieling, om toerusting ten
aanzien van kennis en beleving van het geloof, dat
Christus onze Heer is.

Betrokken in Gods toewending tot de wereld

Graag sluit ik aan bij artikel 1,3 van de Kerkorde van de
Protestantse Kerk in Nederland: ‘Betrokken in Gods
toewending tot de wereld, belijdt de kerk in
gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en
norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-
enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.’

Ik herinner me nog, toen die tekst voor het eerst op tafel
kwam. Ik was er stil van. Het apostolaire/missionaire en
het confessionele zijn in elkaar vervlochten geraakt in
het belijdende openingsartikel van de kerkorde.

Na zoveel jaar is de tekst nog goed te hanteren.

Het geloof begint niet bij ons

De toewending van God tot de wereld gaat aan ons
vooraf. Daarin mag je je opeens betrokken weten. Dat is
een geloofsontdekking bij uitstek.

Die toewending heeft te maken met Gods trouw aan
Israél en de belofte van de Messias, die in Christus
gestalte heeft gekregen. Wonder boven wonder: God
heeft de wereld lief. Juist die wereld waaraan zoveel
mankeert. God minacht die wereld niet. Hij heeft die
wereld lief en laat het werk van zijn handen nooit varen.
Dat mogen we geloven! Wie bedenkt zoiets...

Zo kan de kerk aardigheid beleven aan trouw aan de
Heilige Schrift. Daarin ontvangen we een bron en een
norm om de kerk in haar verkondiging en haar dienst te
houden aan haar roeping om de lofprijzing van God de



Vader, de Zoon en de Heilige Geest vast te houden. Zo
kan de kerk het heil van de mensen voor ogen staan.

Nadenken en doordenken

De Confessionele Beweging geeft ook een blad uit:
Confessioneel-Credo. In dit blad zijn af en toe
thematische nummers, waarbij bestaande rubrieken
blijven en vier themanummers, helemaal gewijd aan een
thema.

Daarbij geven de belijdenisgeschriften een goed
denkkader. Vooral de Heidelbergse Catechismus heeft
zo’n sterke indeling met de kerngedachten: ellende,
verlossing en dankbaarheid. Die drie onderdelen kunnen
je helpen bij het doordenken van het geloof. Zodat je
weet: o ja, geloof hoort bij het verlossend werk van
Christus. O ja, gebod en gebed behoren tot de werken
van de dankbaarheid. Want wat Christus voor ons heeft
gedaan, geeft echt wel reden tot dankbaarheid.

Wim Scheltens

Informatiegids

In oktober 2022 verscheen de eerste Informatiegids van de Confessionele Beweging. Deze gids is de opvolger van het

Jaarboekje van de voormalige Confessionele Vereniging.

Intussen heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan, die wij hier vermelden:

Afdeling Overijssel/Gelderland/Flevoland (70)
Deze afdeling is opgeheven.

De activiteiten in deze provincies worden georganiseerd
door de plaatselijke en regionale afdelingen.

Afdeling Noord-West Overijssel (86)
overleden
Egbert Knoeff - Zwartsluis

Predikanten met een gemeente
verwijderen
Ds. A. van Duinen - zie emeriti
Drs. A. Hamstra - zie emeriti
Ds. B. Kriekaard
toevoegen
Ds. J.P. van Ark - Wapenveld - 038 333 60 00 -
hansvanark@planet.nl
Mevr. Ds. B.P. Broeren - Katwijk aan Zee -
06 30 74 65 99 - barbara@familiebroeren.nl
Ds. W. van Stuijvenberg - Waddinxveen -
06 24 44 08 72 - w.v.stuijvenberg@solcon.nl
wijzigen
Ds. G.J. van Beek - Hendrik-ldo-Ambacht -
078 20701 74
Ds. J. Overeem - 0182 60 75 52
Ds. G. Schouten - 0344 64 13 52
Ds. M. Stougie-de Wit - Berkel en Rodenrijs

Predikanten emeriti en eervol ontheven
overleden
Ds. P. Huisman - Zwolle
Ds. G. Vieth - Hardenberg
verwijderen
(per abuis opgenomen onder deze rubriek)
Ds. A.S. Brinkman - Enschede - 06 47 14 50 45 -
a.s.brinkman@gmail.com

Ds. J.P. van Ark - Wapenveld - 038 333 60 00 -
hansvanark@planet.nl

toevoegen
Ds. A. van Duinen - Renswoude - 06 13 17 46 02 -
a.vanduinen@filternet.nl
Drs. A. Hamstra - Bergen op Zoom - 06 16 00 73 73 -
hamstraO0@gmail.com

wijzigen
Ds. K. de Graaf - Menaam - 06 24 83 33 97 -
dskdegraaf@gmail.com
Ds. J. Hannesen - jaaphannesen46@gmail.com
Ds. W.P. van der Hoeven - wpvdhoeven@gmail.com
Ds. G. Oberink - Urk - 06 45 75 38 84
Ds. D.M. van der Wel - Zoelen - 06 46 60 74 88

Predikanten in algemene dienst en predikanten met
een bijzondere opdracht
Mw. Ds. M. de Goei-Jansma - 06 22 68 60 22

Kerkelijk werkers

verwijderen
Mevr. Mr. M.F. van Schoonhoven

Proponenten

toevoegen
Mevr. Mr. M.F. van Schoonhoven - Barneveld -

06205153 18-
marcellevanschoonhoven@gmail.com

A. de Vreugd - Amsterdam - 06 18 42 50 98 -
adevreugd@icloud.com

Studenten met preekconsent

toevoegen
C. van Dijk - Oldebroek - 0651351262 -

c.van.dijk@pthu.nl



mailto:c.van.dijk@pthu.nl

Prekenserie “Stemmen uit de Schrift”

Het is zondag en de dominee heeft op korte termijn
afgezegd. Het is niet mogelijk gebleken om een andere
voorganger te vinden. Wat doet u als kerkenraad? Zegt u
de dienst af en stuurt u de kerkgangers naar huis? Of pakt
een van de ouderlingen een preek van ‘Stemmen uit de
Schrift’ die hij of zij altijd bij zich heeft en mag de dienst
alsnog voortgang vinden?
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We vinden het heel bijzonder dat we vanuit de
Confessionele Beweging zo’n ‘noodpreek’ kunnen
aanbieden. Het is de enige mogelijkheid die er nog in de
Protestantse Kerk in Nederland is overgebleven!

We staan voor Christus-belijdende prediking, en
daarmee ondersteunen we de landelijke kerk in haar

missie om het evangelie door te blijven geven, ook in
deze tijd.

Ook in de lopende jaargang willen we zo ten dienste van
de prediking in de PKN aanweazig zijn.

We houden de prijs van deze serie bewust laag: voor
slechts € 20,- per jaar krijgt u iedere maand twee preken
in de bus, met bijpassende liturgie, inclusief de
portokosten. Daar hoeft u het toch niet om te laten? Een
digitaal abonnement kan ook, dat kost € 14,-.

We bevelen deze serie aan voor persoonlijk gebruik, voor
gebruik in het pastoraat, maar zeker ook voor
kerkenraden die soms een oplossing moeten vinden als
er plotseling geen voorganger komt opdagen. Neem een
abonnement of vraag eens een proefnummer aan!

Namens de redactie,

Ds. Henk van der Laan, eindredacteur

tel. 0182-78 54 58 - email: hejvanderlaan@kpnmail.nl
of

Dhr Ad de Waard, administrateur

tel. 06-23 92 60 36 - leden@confessionelebeweging.nl

Voor Kindernevendienst en Zondagsschool
Het werk van Vertel het maar gaat door !

L

Vertel het maar!

Ook bij het kinderwerk zoekt de leiding nieuwe wegen
om de kinderen met die prachtige evangelieboodschap
te blijven bereiken. Omdat het materiaal helemaal
digitaal is geworden, kunnen wij leiding en kinderen
daarbij van dienst zijn. Wilt u hen attenderen op deze
mogelijkheid?

Kijk maar eens op www.vertelhetmaar.nl

De website is helemaal vernieuwd!!

Bestuurswisseling Stichting Vertel het maar

Al meer dan 27 jaar biedt Stichting Vertel het Maar
bijbelgetrouw materiaal aan voor zondagsschool en
kindernevendiensten.

Het afgelopen jaar was bestuurlijk gezien een
overgangsjaar waarin veel bezinning is geweest over
waarin wij als Vertel het maar ons willen onderscheiden
van andere methoden die worden aangeboden. Denk
aan: bijbelgetrouw, laagdrempelig materiaal, gedegen
achtergronden en verhalen, uitwerkingen, mooie
beeldende projecten. Maar we lopen ook tegen de
terugloop van het aantal kinderen in de kerkdiensten
aan, concurrentie van gratis aanbieders en kerken die

hun abonnementen opzeggen om wat voor reden dan
ook. En er moesten ook knopen worden doorgehakt over
hoe wij de toekomst ingaan, zowel in het aanbieden van
eigentijds materiaal voor kinderen en gebruikers en hoe
je dat doet. Maar ook het zoeken en vinden van
bestuursleden.

Vanaf december 2022 zijn Arend-Wim Estié en Anja
van Geerenstein als voorzitter en secretaris toegevoegd.
Er wordt nog gezocht naar een nieuwe penningmeester.
We gaan zoeken naar hoe we een bijbelgetrouw geluid
kunnen blijven laten horen aan de kinderen van de
diverse kerken die bij ons hun materiaal gebruiken.

Voor meer informatie: www.vertelhetmaar.nl



http://www.vertelhetmaar.nl/

Neem ook een abonnement op het aan onze vereniging
CONFESS'ONEEL gelieerde blad Confessioneel-Credo.
‘ REDO www.confessionelebeweging.nl/confessioneel-credo

Kort bericht

e Er waren enkele gemeenten die reageerden op dit korte bericht: ‘Een met ons verbonden proponent op zoek naar
een eerste gemeente vroeg of er misschien een confessionele gemeente zoekt naar een nieuwe dominee’.
Hebt u belangstelling, dan kunt u mailen naar
secretaris@confessionelebeweging.nl

Belangrijke datums

12 april 2023 15 juni 2023
Studiedag Dordrecht Vergadering Taakgroep
Organisatie & Communicatie
3 mei 2023
Vergadering Taakgroep 31 augustus 2023
Financién & Administratie Vergadering Hoofdbestuur
9 mei 2023 13 september 2023
Jaarvergadering en Conferentie Studiedag Dordrecht
8 juni 2023 7 oktober 2023
Vergadering Hoofdbestuur Ontmoetingsmorgen in Nijkerk

Zie voor informatie over deze activiteiten onze website: www.confessionelebeweging.nl

Deze Nieuwsbrief wordt via e-mail naar een groot deel
van de leden en belangstellenden verstuurd.

Krijgt u de Nieuwsbrief per post toegezonden, dan beschikken wij (nog) niet
over uw mailadres. Heeft u een mailadres, geef dit dan door aan de
administratie: leden@confessionelebeweging.nl




